
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  5 oktober 2025 om 18:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. H. Schipaanboord 

 

Zingen: Psalm 97 (Oude Berijming) 

4 Dat ieder schaamrood zij, 

Die, onbeschroomd en vrij, 

Een beeld durft eer bewijzen 

En nietig' afgoon prijzen, 

Den waren God ten hoon. 

Knielt voor Hem, al gij goon 

Zwicht voor den Opperheer 

Buigt u met ootmoed neer 

Voor Zijn geduchten troon. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 147 (Oude Berijming) 

1 Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen 

Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 

't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, 

Die lieflijk zijn, en harten treffen. 

De HEER wil ons in gunst aanschouwen, 

Hij wil Jeruzalem herbouwen, 

Vergaren en in vree doen leven, 

Hen, die uit Isrel zijn verdreven. 

 

Geloofsbelijdenis  

 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 147 (Oude Berijming) 

10 Hij gaf aan Jacob Zijne wetten, 

Deed Isrel op Zijn woorden letten. 

Hij leerde z' in Zijn wegen wandlen. 

Zo wou Hij met geen volken handlen: 

Die moesten Zijn getuigenissen 

En Zijn verbondsgeheimen missen. 

Laat dan Gods lof ten hemel rijzen 

Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Deuteronomium 7 vers 6 - 9  
6 Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle 

volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is. 
7 Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, 

want u was het kleinste van al de volken. 
8 Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om de eed die Hij uw vaderen gezworen had, in acht 

te houden, heeft de HEERE u met sterke hand uitgeleid en heeft Hij u verlost uit het slavenhuis, uit de 

hand van de farao, de koning van Egypte. 
9 Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de 

goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend 

generaties. 

 

Schriftlezing: Romeinen 11 vers 1 - 7 Beloften voor Israël 
1 Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het 

nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. 
2 God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de 

geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: 
3 Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook 

staan zij mij naar het leven. 
4 Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen 

overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. 
5 Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van 

de genade. 
6 Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als 

het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. 
7 Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen 

en de anderen zijn verhard, 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 131 (Oude Berijming) 

1 Mijn hart verheft zich niet, o HEER, 

Mijn ogen zijn niet hoog 'k verkeer, 

Ik wandel niet In 't geen te groot, 

Te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 

 

4 Dat Isrel op den HEER vertrouw' 

Zijn hoop op Gods ontferming bouw', 

En stil berust' in Zijn beleid, 

Van nu tot in all' eeuwigheid. 

 

Prediking 

 

Zingen: Psalm 124 (Oude Berijming) 

1 Dat Israel nu zegge, blij van geest: 

Indien de HEER, die bij ons is geweest, 

Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan, 

Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd, 

Niet had gered, wij waren lang vergaan. 

 

4 W' ontkwamen haast des vogelvangers net, 

Den lozen strik, tot ons bederf gezet: 

De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 

De HEER is ons tot hulp op ons gebed 

Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 130 (Oude Berijming) 

4 Hoopt op den HEER, gij vromen 

Is Israel in nood, 

Er zal verlossing komen 

Zijn goedheid is zeer groot. 

Hij maakt, op hun gebeden, 

Gans Israel eens vrij 

Van ongerechtigheden 

Zo doe Hij ook aan mij. 

 

Zegen 

 

 


